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DRIEMOND, OKTOBER 2019 

 

BESTE MEDETUINDERS, 

 

Het tuinseizoen is alweer bijna voorbij. We hebben genoten van 

een mooie zomer met een paar hete dagen, en heerlijke groenten, 

fruit en mooie bloemen. Het complex zag er in de zomer mooi uit 

met overal mooie bloeiende planten, groenten en heel veel bijen. 

Veel tuinders zorgen goed voor de bijen door bijenmengsels te 

zaaien. Borders van bijenmengsels zien er daarnaast prachtig uit 

en bloeien het gehele seizoen door. Onze gewassen deden het 

ook goed, bonen waren zoet zonder vlekken, de aardappelteelt 

was van het jaar beter dan vorig jaar, uien, knoflook en wortelen 

zijn mooi en groot. Sommige gewassen kwamen iets later op 

gang, maar deden het niet minder dan vorig jaar. Zo bereikte de 

Franse pompoen ‘Musque de provence’ vorig jaar diameters van 

maar liefs 39 cm en een gewicht van 30 kg. Maar van het jaar bereikten ze deze afmeting ook, 

helaas alleen op het complex aan de kippenbuurt kant (zie foto). Verder is de productie van 

fruit van het jaar fantastisch. Pruimen productie was massaal en zoet, aardbeien, appels, 

peren, bramen, druiven en frambozen zijn ook heerlijk zoet.  

 

De herfst is begonnen en de regen komt met bakken uit de hemel vallen. Vele tuinen zien er 

nog steeds prachtig uit met allerlei wintergroenten (foto), terwijl andere tuinen aan 

verwaarlozing toe zijn. Sommige tuinders zijn al begonnen om hun tuin winterklaar te maken. 

Het bestuur raadt iedereen aan om voor de winter de onbedekte stukken van je tuin netjes op 

te ruimen en één of anderhalve spade diep te spitten. Hierdoor kan het overtollige hemelwater 

snel en makkelijk je tuin verlaten en kan de vorst hierop inwerken. 
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NIEUWE LEDEN   

In de tuinpraat van het voorjaar introduceerden 8 nieuwe leden zich. Hierover ontving het 

bestuur veel positieve reacties van leden. Men vond het fijn om nieuwe leden via de tuinpraat 

te leren kennen; zo voelen ze meteen eigen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. En natuurlijk 

ook gewoon leuk om het een en ander van elkaar te weten. Zo vaak komen we elkaar niet 

tegen. Bij deze tuinpraat introduceren de volgende nieuwe leden zich. Sommige hiervan lopen 

al geruime tijd rond met familie of vrienden. Hieronder de introductie van de volgende leden: 

Nadia Bartelink (tuin 31), Inge Niesse en Charlotte Verhofstad (tuin 53), Henk van Vliet 

(102), Anita de Vries (tuin 8A), Doroteya en Bogdan Malcheva (tuin 110), Marieke Leinders 

en Barbara Roodenbrug (tuin 26).   

 

Beste tuinders, 

 

Ik ben Nadia (65 jaar) en woon in Amsterdam Zuid Oost. 

Naast mijn werkzaamheden ben ik in mijn vrije tijd in 

Driemond in mijn moestuin bezig. In mei 2019 ben ik ermee 

begonnen. Daarvoor had ik samen met mijn broer een 

moestuin in Almere buiten. Driemond is voor mij dichter bij 

huis. De mensen bij de tuindersvereniging Driemond zijn heel 

vriendelijk en helpen je graag. Je kunt altijd met vragen bij 

hun terecht. Het is heel gezellig en ontspannend tuinieren bij 

tuindersvereniging Driemond.  

Nadia (tuin 31) 

Tuin van Jan Meijer eind September (Tuinder van het jaar) 

 

Musque de provence pompoen 
(Arnolda de Lange, tuin 113) 

Verschil tussen gewone 
knoflook (links) en 
olifantenknoflook. 
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Beste tuinders,         

                       

We zijn Inge Niesse (links) en Charlotte Verhofstad. We 

komen beiden uit Amsterdam en zijn dolgelukkig met ons 

stukje aarde hier in Driemond!  Na een hartelijke ontvangst en 

rondleiding van de secretaris Chequita waren we meteen 

verkocht!  Overleg was niet nodig; we gingen direct aan de 

slag. Van thuis uit is het tuinieren ons niet vreemd. Beider 

moeders zijn tuinmensen. Blijkbaar zijn de genen 

overgedragen en is de moestuinder in ons wakker geworden. 

We zijn pas laat in dit seizoen van start gegaan maar we zijn 

reuze trots op het resultaat. Hier moeten we natuurlijk wel 

onze dank betuigen aan onze fantastische buurmannen 

Willem en Jan die met hun hulp, ons een steun in de rug zijn! We hebben intussen best wel wat mensen 

ontmoet en we ervaren de sfeer op te tuin als lekker ontspannen. Als we op de tuin zijn: kom gerust eens 

langs voor een kennismaking en een praatje! 

 

Hallo allemaal,  
 

Vanaf 1 januari 2019 ben ik de nieuwe huurder van tuinnummer 

102. Niet helemaal nieuw want ik neem de tuin over van mijn vader 

Piet die vorig jaar is overleden. Het is goed dat dit stukje tuin waar 

mijn vader lang geleden aan begonnen is in de familie blijft.  

 

Met vriendelijke tuingroeten  

Henk van Vliet  

 

 

 

 

 

 

 

                

                     

 

 

We zijn twee jonge, vol energie en ideeën mensen, die heel 

graag willen tuinieren. Het gebrek aan ervaring compenseren 

we met een gezonde dosis enthousiasme. We houden van 

lekkere, verse groenten, fruit en kruiden. En we zijn niet bang 

om met blote handen in de aarde te wroeten. 

 

Geïnspireerd door onze grootouders zijn we van plan om een 

mooie en kleurrijke tuin te creëren. We hebben er heel veel 

zin in en we gaan ons best doen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge en Charlotte (tuin 53) 

Dori en Bogdan (tuin 110) 

Henk van Vliet (tuin 102) 
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We zijn Marieke, Laurens en Barbara van nummer 26.   

Samen met onze kinderen hopen wij er een mooie tuin van te 

maken met lekker veel fruit en groente.  

We hebben al een aantal jaar oogstaandelen bij de Tuinen van 

Hartstocht op het Gein. Dit jaar werden we door Ries en 

Nienke geïnspireerd en durfden we zelf ook een poging te 

wagen. We hadden geluk dat we het laatste vrije tuintje 

konden bemachtigen! 

We zijn echte beginners en hebben al veel profijt gehad van 

adviezen van medetuinders. Heel fijn! (Soms ook wat 

verwarrend, want er blijken vele wegen naar Rome te leiden)  

We zijn gestart met het maken van een indeling, hebben wat 

fruitplanten neergezet, een terras gemaakt en veel onkruid 

gewied. We zijn nog op zoek naar een kas. 

Volgend jaar kunnen we vanaf het begin van het seizoen meedraaien. Daar verheugen we ons op!  

 

Hartelijke groeten en tot ziens op/in de tuin! 

 

 

Sinds dit jaar huren we, Co Haring en Anita de Vries, een 

klein stukje tuin op nummer 8A. We zorgen ook voor de tuin 

van mijn vader Bob de Vries. We wonen in Driemond,  

 

Co heeft eerst op de Zwetskaai in de Bijlmer gewoond en 

kwam toen hij 3 jaar was naar Driemond. Anita is geboren en 

getogen in Driemond. Vanaf dat ik, Anita, kon lopen ging ik 

met mijn vader mee naar de tuin. Bob had eerst een tuin in 

het Gein bij mijn overgrootvader. Ik speelde met de aarde, 

kikkers en allerlei beestjes. Ik proefde aardbeien, rabarber en 

rauwe boontjes, heerlijk. 

Co en ik hebben in de jaren tachtig al een tuin gehad. We 

hadden toen heel veel komkommers, wel meer dan negentig 

van een plant. Omdat we het beiden te druk hadden met onze 

studie en later met de kinderen, zijn we gestopt met een eigen 

tuin, maar op de tuin van mijn vader hebben we altijd 

geholpen. Als ze in september met vakantie gingen, konden 

we oogsten. 

Dit jaar kan mijn vader door zijn gezondheid niet meer zoveel doen als anders. Gelukkig komt hij er 

regelmatig en geeft ons advies. Dat krijgen we ook van andere tuinders en regelmatig kregen we plantjes 

of wat er bij anderen over was. Mijn broer Erik verzorgde de tuin tijdens onze vakantie. 

Het is heerlijk om buiten met je handen in de aarde te werken en te oogsten, vooral als je de hele week een 

drukke baan hebt en met je hoofd bezig bent. Ook onze kleindochter komt graag op de tuin. Mijn ouders, 

wijzelf, onze kinderen, kleinkinderen, mijn broer en zijn kinderen eten graag van de onbespoten en 

gezonde groenten. Ook de frambozen zijn heerlijk.  

We hebben een groene kas op de tuin geplaatst en heel veel tomaten geoogst. Lekkere tomatensoep of 

tomatenchutney. Van Piet kregen we snijbiet; dat kenden we niet. Met een heerlijk recept uit de krant was 

het smullen.  

 

Bedankt iedereen voor alle hulp, adviezen en gezelligheid. 

 

 

  

Marieke, Laurens en Barbara (tuin 26) 

Co Haring en Anita de Vries (tuin 8A) 
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ERELEDEN 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari werden de 

heren Jan Meijer en Willem Duijs, vanwege hun vele inbreng bij 

de vereniging, verrast en met groot applaus tot ereleden van 

onze vereniging benoemd. Ze zijn niet alleen belangrijk voor de 

vereniging, maar ook voor leden. Jan en Willem staan altijd 

klaar om de vereniging bij te staan voor zware taken zoals sloten 

baggeren, tuinen klaarmaken, reparatie werkzaamheden, en 

frezen. Jan Meijer heeft daarnaast jaren in het bestuur gezeten 

en heeft ervoor gezorgd dat vooral de praktische zaken goed zijn 

geregeld. De heren hebben zich ook ingezet voor de verbetering 

van de infrastructuur op het terrein, zoals de aanleg van paden, 

drainagebuizen, een praathuis met wc. Anderen ondersteunen 

doen ze al te graag alsof het hun hobby is. Twee bijzondere 

heren met een goed hart! Het bestuur bedankt jullie wederom 

voor jullie ondersteuning en advies voor het jaar 2019! We zien 

jullie graag, in goede gezondheid, terug in 2020.  

In de vorige tuinpraat hebben we uitvoerig verteld over Jan 

Meijer. In deze tuinpraat zullen we het hebben over Willem 

Duijs.  

 

Wie is Willem Duijs? 

Willem (71 jaar) is geboren in Langedijk, West 

Friesland het Rijk van de Duizend eilanden. Hij komt uit 

een gezin met 8 kinderen. Zijn ouders hadden het in die 

tijd, vlak na de tweede wereld oorlog, niet breed. Ze 

woonden daarom met  groot gezin bij iemand anders in. 

Een eigen huis hadden ze niet, maar wel een tuinderij. 

Willem heeft op de middelbare tuindersschool gezeten 

en werkte op jonge leeftijd hard op de tuinderij. Hij zag 

de tuinderij helaas niet zitten, omdat het niet genoeg 

verdiende. Hij ging in 1972 naar Amsterdam om daar 

samen met zijn broer een bedrijf te beginnen. Hun 

groente- en kookwinkel met de focus op kant en klare 

maaltijden was gevestigd aan de President Steynstraat in 

Amsterdam. Voor de jaren 80 was dit concept 

revolutionair, dus een gat in de markt! Hun kant en klare 

maaltijden waren vers, zelf bereid en van zeer hoge 

kwaliteit. Het bedrijf werd snel succesvol, en ze openden meerdere winkels. Dit werk heeft hij 

38 jaar (1972-2000) met veel plezier gedaan. Daarna ging hij met vervroegd pensioen, 

studeerde kunstgeschiedenis en had veel vrije tijd! En zoals we Willem kennen, kan hij niet 

rustig zitten, en ook niet lopen maar hardlopen. Hij heeft een tempo van wel een 20-jarige! 

Hij moest dus meer doen, en via een vriend kwam hij bij ons terecht. Eerst hielp hij zijn 

         Jan Meijer, februari 2019 

Willem Duijs, september 2019 
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vriend, en kort daarna ging hij in het bestuur zitten en heeft de vereniging professioneel 

aangepakt. Het was zijn initiatief om een vernieuwde praathuis met wc op te zetten. Hij hielp 

tevens om het terrein op te ruimen en de boel op te knappen. Het terrein is mee dankzij hem, 

netjes en netter dan andere tuindersverenigingen in de omgeving. Het is zijn karakter om 

mensen te helpen en advies te geven. Behalve in kunst heeft Willem ook veel interesse in 

wijn! Zo begon hij in 2010 met een druiventuin bij onze vereniging, en produceerde kort 

daarna zijn eigen wijn, wijn uit Amsterdam! Wat geweldig en de smaak is voortreffelijk. Ieder 

jaar wordt de smaak van zijn wijn beter, merkt hij zelf op. Tuinieren is zijn leven; dat heeft hij 

altijd gedaan. Hij vindt tuinieren bij onze vereniging fijn, leuk en gezellig. Een 

tuindersvereniging midden in een dorp vindt hij uniek, rustgevend en gezond! Hij blijft 

daarom voorlopig bij onze vereniging. Dat vinden we fijn om te horen!  

 

TUINVERHUUR 

Het bestuur heeft actie ondernomen betreft de verhuur van tuinen. Vorig jaar hadden we tegen 

deze tijd van het jaar 9 tuinen vrij. Van het jaar zijn alle tuinen verhuurd en hebben we  een 

wachtlijst van 6 mensen. Een aanvrager heeft inmiddels een vrijgekomen tuin toegewezen 

gekregen. Binnenkort komen er nog enkele tuinen vrij, die meteen verhuurd zullen worden.         

 

KLUSDAG 

Van het jaar was de tweede klusdag heel goed bezocht. Er waren wel 25 leden aanwezig! Een 

geweldige opkomst! Nieuwe leden waren ook aanwezig. Onze entree is geschoffeld en 

geveegd,  het praathuis werd geboend en gepoetst, de sloot is gebaggerd, paden werden 

geschoffeld, en de tuin bij de mast werd opgeruimd. Het was een geslaagde dag. We genoten 

natuurlijk opnieuw van de overheerlijke, zelf gebakken verse appeltaart van Peter Eiking en 

de lekkere gebakjes van Willem Duijs! Het bestuur bedankt iedereen van harte voor hun 

komst en ondersteuning! Hieronder enkele indrukken van de klusdag. 
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BIJENPRAAT 

 

Winterstop 

 

Half augustus is de honingkamer van het volk afgehaald en jawel we konden de honing 

slingeren. Maar ik moest het volk wel meteen gaan bij voeren (voer voor de winter). Het volk 

heeft op dit moment 10 liter suikerwater opgeslagen in het volk. En nu maar hopen dat we een 

mooie winter krijgen met niet te veel temperatuur schommelingen. De kast laat ik nu met rust 

en gaan we na de winter weer inspecteren. 

 

Het afgelopen bijenseizoen 

 

Dit jaar hebben we als we terug blikken een mooi seizoen gehad. Mooie warme dagen. De 

dracht was goed en de groei van het volk mochten we niet over klagen. Met de volgende 

bijenpraat gaan we naar het voorjaar toe en gaan we bekijken hoe het volk stand heeft 

gehouden in de winter. Alvast een fijne kerstdagen gewenst en een goed uiteinde. 

 

Groet de imker 

(Roy de Bruin) 

 

 

OOGST EENS WAT ANDERS! 
Afgelopen week hebben we op verzoek van een vriendje van onze zoon een paar lekkere 

dikke veenmollen uit onze compostbak gegraven. Karel (het vriendje) en zijn moeder waren 

erg benieuwd naar het eten van insecten  en geïnteresseerd in verantwoorde alternatieven voor 

vlees. Niet helemaal serieus bood ik aan een paar veenmollen voor ze te vangen.  En ja hoor, 

ze wilden wel!  

 

De veenmollen waren snel gevonden (tip; ze overwinteren in de compostbak). Onze zoon 

heeft toen voor de nacht een onderkomen voor ze gemaakt en ze hun laatste favoriete 

avondmaal  (onze bieten) voorgezet. De beestjes werden de volgende dag overgedragen op 

school waar ze uiteraard eerst uitvoerig geshowd moesten worden.  

In de avond zijn Karel en zijn moeder aan het kokkerellen geslagen. De veenmollen werden 

uit hun verblijf gehaald, in kokend water gegooid (snelle dood) en gebakken in de koekenpan. 

Daarna gepeld en opgegeten.  
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De volgende ochtend kreeg ik tijdens mijn ontbijt een enthousiast verslag met 

bijbehorende  foto’s, jakkes.  De veenmollen bleken verrassend lekker! Volgens hen hebben 

ze een smaak tussen ansjovis en kip in. 

Ik hou het toch liever bij mijn eigen vegetarische dieet maar voor wie eens wat anders wil 

oogsten; hier het Filipijnse recept voor veenmol/cricket mole/kamaru 

 

Groetjes Nienke, tuin nr 29&30 

 

 
 

Recept gegrilde Veenmollen (Filipijns recept) 

ingredients: 

 ¼ kilo of kamaru (crickets) 

 3 pcs tomatoes 

 1 medium size onion sliced 

 ¼ cup minced garlic 

 ¼ cup vinegar 

 2-5 pcs chili ( labuyo ) 

 1 tsp salt and pepper 

instructions: 

1. Wash the kamaru very well. 

2. Sauté garlic and onion. 

3. Add the sliced tomatoes, siling labuyo and the kamaru. 

4. Mixed it well and simmer for 5 minutes. 

5. Add the ¼ cup of vinegar and wait for 2 minutes. Don’t mixed it just let it boil. 

6.  Add salt and pepper to taste and serve. 

 

 

TUINCONTROLE 

Op 27 september vond de derde tuincontrole van het jaar plaats. Het bestuur was niet heel 

enthousiast tijdens deze controle. Er was heel veel onkruid! Maar het bestuur houdt rekening 

met de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken. Alleen tuinen die aan 

verwaarlozing toe zijn, waaraan duidelijk te zien is dat de eigenaars geruime tijd niets of te 



9 
 

weinig hebben gedaan, ontvangen een waarschuwingsbrief.  We raden u in ieder geval aan om 

voor de laatste tuincontrole uw tuin op orde te brengen.        

 

Op 15 november vind de laatste tuincontrole plaats. Tijdens deze controle zal vooral gelet 

worden op de volgende zaken:       

- dat u alle afval op uw tuin opgeruimd heeft, zodat ongedierte (muizen) wegblijven in de 

wintermaanden.  

- dat onkruid en plantenresten geschoffeld en opgeruimd zijn 

- dat pvc bloempotten, buizen, stoelen, gieters, lege watertonnen, tunnelfolie en 

tonkinstokken (bonenstaken) opgeruimd en opgeborgen zijn.  

- kassen die in slechte staat verkeren en waarvan de tuinders een waarschuwingsbrief in het 

voorjaar hebben ontvangen, zullen opnieuw worden gecontroleerd en beoordeeld.  

 

TOT SLOT..

- Slot op het hek: 

De tuinders aan de zonnehof hebben reeds opgemerkt dat het hek op slot gaat. De code 

daarvan heeft iedereen ontvangen via een email van de voorzitter. Houdt u deze code voor 

u zelf. We verzoeken aan de laatste die weggaat, om het hek achter zich op te sluiten.   

- Verhoogde huurprijs vanaf 1 januari 2020: 

Tijdens de ALV van februari 2019, is het huurbedrag van tuinen herzien. Aangezien de 

vereniging geld inteert heeft het bestuur besloten de huurkosten per 2020 met 0.05 cent 

per m
2
 te verhogen. Dat wil zeggen dat we vanaf 1 januari 2020, 0.30 ct per m2 zullen 

betalen. Het contributiebedrag blijft 10 euro per tuinder.  

- Beschoeiingszaak: 

Volgens de assistent projectmanager groot onderhoud Driemond (Mevr. K. Roos), heeft 

fase 2 vertraging opgelopen en zal pas eind 2020 starten. Het is de bedoeling dat de 

beschoeiing tijdens fase 2 wordt aangepakt. Onze voorzitter A. van Schaik heeft kort 

geleden een gesprek gevoerd met K. Roos. Hierin kwam naar voren dat ook Waternet 

betrokken is bij het project en momenteel bezig is met nader onderzoek over conditie van 

de lange stammerdijk. Dit heeft ook invloed op onze beschoeiing. Namens de TV 

Driemond is de noodzaak kenbaar gemaakt dat wij niet langer kunnen wachten. Het 

stadsdeel is nu bezig om onze input te onderzoeken. Zoals u leest blijft dit voor ons een 

uitermate moeizaam verlopend traject maar we blijven ons best doen.   

 

Via deze tuinpraat willen we iedereen veel sterkte toe wensen met de laatste opruiming van 

hun tuin. Tuinders die ons verlaten willen we bedanken voor hun lidmaatschap en wensen we 

verder veel succes toe. Als laatste wensen we iedereen alvast een vrolijke en gezonde 

jaarafsluiting en een frisse start in 2020 toe.   

 

Alex van Schaik 

Juul Barendsen 

Willem Griffioen 

Peter Eijking 

Chequita Bhikhi 

Reacties graag naar tvdriemond@gmail.com 


